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1 Timotheüs 6: 17-21 

Paulus heeft in het voorgaande gedeelte opgeroepen om de goede strijd van het 

geloof te strijden en het eeuwige leven te grijpen. Volgens vs. 11 doe je dat door je 

verre te houden van geldzucht en te jagen naar geloof, liefde, volharding en 

zachtmoedigheid.  

In het 17e vers, waar we vandaag mee begonnen, vindt Paulus het nodig om nog 

eens over het gevaar van de rijkdom te beginnen. Hun die rijk zijn in de 

tegenwoordige wereld moet je bevelen niet hoogmoedig te zijn. Wees niet hooghartig 

en stel niet je vertrouwen op zo iets als onzekere rijkdom, maar vertrouw op God.  

Rijkdom kan mensen heel makkelijk hoogmoedig maken. Rijken kunnen gaan 

neerkijken op de minder bedeelden. Het is verbluffend hoe hooghartig mensen 

kunnen worden alleen maar door het bezit van geld. Denk maar aan de gebeurtenis 

in de tempel, toen Jezus tegenover de offerkist zat en zag hoe rijken hun 

koperstukken met veel kabaal in de offerkist gooiden. Ze maakten er als het ware 

een show van. Iedereen kon horen dat er flink wat geld in de kist gegooid werd. Wat 

een contrast met de arme weduwe. Maar Jezus keek anders. Hij wist dat deze 

weduwe letterlijk haar laatste centen in de kist gooide en dat de rijken van hun 

overvloed gaven. Ze zullen er geen boterham minder om eten, maar voor de weduwe 

betekende het dat ze lang niet zeker was dat er aan het eind van de week ook nog te 

eten zou zijn. De rijken konden op hun geld vertrouwen, maar de weduwe wist zich 

afhankelijk van God.  

Dat mensen op geld vertrouwen komt veel voor. Geld betekent macht. Het opent alle 

deuren. Als je rijk bent, ben je van niemand afhankelijk. Zo ga je als vanzelf op je 

geld vertrouwen. Maar dat is dwaas. Want rijkdom is niet betrouwbaar. Mensen die 

vandaag rijk zijn, kunnen morgen straatarm zijn. Een economische crisis of een 

oorlog of een natuurramp kunnen je zo maar ruïneren. Zo onzeker is rijkdom.  

Daarom zegt Paulus: beveel hun niet op de onbetrouwbare, wankele rijkdom te 

vertrouwen en daar hun hoop niet op te vestigen, maar op God. Hij is niet 

onbetrouwbaar. Hij is geen wankele basis. Op Hem kun je echt je leven bouwen.  

Overigens heeft God niets tegen rijkdom op zich. Hij is geen God die het particuliere 

bezit of het bestaan van rijken als zodanig veroordeelt. We zien in de bijbel dat 

Abraham een rijk man was en dat Salomo door God gezegend werd met grote 

rijkdom. Er zijn wel mensen die God de kant willen opduwen van de partijganger van 
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de armen. De God van het proletariaat. Een God die niets van rijkdom wil weten. 

Maar zulke gedachten zijn eerder marxistisch dan bijbels te noemen. God staat niet 

bij voorbaat afwijzend tegenover rijkdom en rijken. Integendeel, hij geeft het allemaal 

rijkelijk ten gebruike. We mogen van alles wat we krijgen en eerlijk verdienen echt 

genieten. God gunt ons dat we daar plezier aan beleven. En wanneer geniet je er het 

meeste van? Als je er goed mee doet. Wanneer je gaat potten en bovenop je geld 

gaat zitten en er angstvallig voor zorgt, dat er niets afgaat maar steeds meer bijkomt, 

geniet je er niet van. Mensen die constant achter geld aanhollen, genieten niet van 

hun bezit. Ze hebben er zorgen over. Ze liggen er wakker van. Echt genieten doe je 

pas als je er goed mee doet. Het is immers zaliger te geven dan te ontvangen, zei de 

Here Jezus.  

Daarom moet Timotheüs de rijken bevelen wèl te doen, rijk te zijn in goede werken, 

vrijgevig en mededeelzaam. Een mens heeft allerlei argumenten om daar onderuit te 

komen. Als je vrijgevig bent en anderen laat meedelen in wat je hebt, wordt je 

misbruikt door parasieten, zegt men dan. Of: je moet maar afwachten of je goede 

geld wel werkelijk op de juiste plaats terecht komt. Er blijft altijd zoveel aan de 

strijkstok hangen. Wie vrijgevig is wordt in een minimum van tijd kaal geplukt en dan 

kun je helemaal niemand meer helpen.  

De werkelijke reden is vaak, dat we gewoon geen zin hebben om vrijgevig te zijn. We 

willen ons geld zelf houden, er zelf van profiteren en onszelf met luxe omringen. We 

zitten er aan vast. Daar zit de kneep.  

We zouden al heel wat verder zijn als we dat eerlijk toegeven en onszelf niet langer 

met mooie redeneringen voor de gek houden.  

Het verrassende is echter volgens Paulus, dat je door vrijgevig te zijn pas echt rijk 

wordt. Vrijgevig zijn is voor een christen de beste manier om te sparen. Het is een 

veilige, een vaste belegging voor de toekomst, die niet onderhevig is aan inflatie en 

koersdalingen. Want zo ontvang je straks het ware, werkelijke leven.  

Dat gaat lijnrecht in tegen onze menselijke wijsheid. Die zegt: hebben is hebben en 

krijgen is de kunst. Dat is de wereldse manier van rijk worden. Maar de christelijke, 

bijbelse manier van rijk worden is vrijgevig, mededeelzaam zijn.  

Een christen heeft maar één ding dat hij echt moet bewaren en waar hij geen afstand 

van moet doen. Paulus zegt hier niet met zoveel woorden wat dat is. Maar in zijn 

tweede brief aan Timotheüs (1:11-14) blijkt wel dat hij daarmee het Evangelie, het 
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woord van God bedoelt. Dat is aan Timotheüs toevertrouwd, en dat moet hij 

bewaren. Hij mag Gods woord nooit inruilen voor lege redeneringen. Die dingen 

klinken misschien wel geleerd, maar het is niet de ware kennis waar het op aan komt. 

Waar het op aan komt is kennis van het Evangelie. Daaraan moet Timotheüs 

vasthouden en daaraan moeten ook wij vasthouden.  

Dat is vandaag niet anders. Ook vandaag kan het gebeuren dat mensen worden 

volgestopt met valse leringen. Wat hedendaagse theologen of geleerden over Jezus 

zeggen is niet zo heel belangrijk. Wat het Evangelie over Jezus zegt, dat is de kennis 

waarop het aankomt. Dat is van levensbelang.  

Een gemeente, die slechts gevoed wordt met theologische constructies en 

strijdvragen gaat onherroepelijk ten onder. Zo’n gemeente vermagert en sterft 

uiteindelijk de hongerdood. Alleen waar het Evangelie zelf, het levende Woord van 

God, bewaard wordt, kan de gemeente leven en gedijen. Want daar alleen is Gods 

genade werkzaam en voorhanden.  

Paulus begon zijn brief aan Timotheüs met te zeggen dat het een getrouw woord en 

alle aanneming waard is, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren 

te behouden. Hij sluit z’n brief af met te zeggen dat Timotheüs – en ook wij – aan dat 

Evangelie trouw moeten blijven en het moeten vasthouden.  

Op deze oproep van Paulus kan ik, met deze laatste overdenking op de bidstond, 

alleen maar van harte ‘amen’ zeggen.  

AMEN 

 

 

 


