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1 Timotheüs 6: 12-16 

‘Strijd de goede strijd van het geloof’. Voor Marja en mij een bekende tekst. Het was 

onze gezamenlijke belijdenistekst. De één had ‘strijd de goede strijd van het geloof’ 

en de ander ‘grijp het eeuwige leven’. Wie welke tekst had, weet ik eerlijk gezegd niet 

meer.  

Strijd de goede strijd…..er worden zo ontzaglijk veel verkeerde en slechte gevechten 

geleverd. Om maar iets te noemen: de strijd om zelfhandhaving, het vechten voor 

eigen eer of om rijk te worden. Er is maar één goede strijd: en dat is de strijd van het 

geloof, dat wil zeggen de strijd tegen alles wat ons van God aftrekt, tegen de satan, 

de zonde en ons eigen vlees, de strijd om in te gaan door de enge poort.  

Dat is inderdaad een strijd. We gaan nu eenmaal niet per lift of op de automatische 

piloot naar het Koninkrijk der hemelen. Het kost inspanning. Je moet er echt wel iets 

voor doen.  

Natuurlijk niet in de zin, dat je het verdienen moet. Dat zou dwars tegen het 

Evangelie ingaan. Maar Gods genade maakt de mens niet passief en schakelt zijn 

activiteit niet uit. Hij moet wel degelijk iets doen: grijp het eeuwige leven; houd het 

vast.  

Timotheüs was door God tot dat eeuwige leven geroepen. Dat is helemaal Gods 

werk. Hij roept ons tot het eeuwige leven. Maar Timotheüs moet het zelf grijpen, het 

zelf vastpakken.  

Het is goed om ons te realiseren, dat Paulus dit niet schrijft aan iemand die het 

Evangelie voor het eerst hoort en voor wie het nog helemaal nieuw is. Nee, hij schrijft 

het aan Timotheüs die van jongs af groot geworden is bij het woord van God en die 

al vele jaren in dienst van Christus het Evangelie verkondigde en die van zijn geloof 

belijdenis had afgelegd ten overstaan van vele getuigen.  

Ik geloof dat wij te veel van de gedachte uitgaan, dat je zo’n oproep wel kunt richten 

tot iemand die nog geen keuze heeft gemaakt om Christus te volgen, maar niet meer 

tot iemand die z’n geloof heeft beleden door middel van een geloofsbelijdenis of een 

doop nadat iemand tot geloof is gekomen. Alsof je tegen zo iemand niet meer kunt 

zeggen dat hij of zij het eeuwige leven moet grijpen. Want, zo zegt men dan, dat 

heeft hij al gedaan. Hij is om zo te zeggen al binnen. Deze gedachtegang kan maar 

zo verstarring en verslapping in het geestelijk leven in de hand werken en tot 

gearriveerdheid leiden. Paulus zegt hier tegen iemand die al lang geleden tot 
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gekomen is en die volop actief is in de dienst van het Evangelie: Grijp het eeuwige 

leven. En dat zegt hij niet alleen tegen Timotheüs. In feite zegt hij over z’n eigen 

geloofsleven hetzelfde. In Filippenzen 3:12 schrijft hij: Niet dat ik het al gegrepen 

heb, maar vergetend hetgeen achter mij ligt, jaag ik naar de prijs.  

Ook Paulus moest er nog achteraan jagen en het nog grijpen. En zo moeten ook wij 

tegen elkaar blijven zeggen: grijp het eeuwige leven. Je bent ertoe geroepen. Dat 

heeft God gedaan. En je hebt de goede belijdenis afgelegd. Daarom: grijp het, blijf 

strijden om in te gaan.  

We moeten het belijden van ons geloof niet beperken tot één plechtig moment in het 

leven. Hoe mooi en hoe belangrijk het ook is om door middel van een 

geloofsbelijdenis antwoord te geven op je doop. Geloofsbelijdenis afleggen is meer. 

Paulus verwijst, om dat duidelijk te maken, naar de Here Jezus. Die heeft de goede 

belijdenis betuigd voor Pontius Pilatus, voor de rechterstoel van de romeinse 

landvoogd.  

Dat waren toen niet direct de omstandigheden waaraan wij bij het doen van 

belijdenis denken. Wij denken eerder aan een indrukwekkende kerkdienst met 

belijdenisvragen van een dominee en getuigenissen van de mensen van de 

belijdenisgroep. Maar Jezus stond daar niet in een kerkdienst, hij werd aan een 

gerechtelijk verhoor onderworpen. Belijdenis afleggen is iets dat op alle mogelijke 

tijden en in alle mogelijke omstandigheden van je gevraagd kan worden. en dat kun 

je dan alleen maar doen, als je de goede strijd strijdt en het eeuwige leven grijpt.  

Paulus vindt het zo belangrijk dat Timotheüs daar voortdurend mee bezig blijft, dat hij 

het met zwaar geladen woorden beveelt: Ik beveel – het is een bevel - ten overstaan 

van God aan wie alles het leven te danken heeft en ten overstaan van Christus 

Jezus die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft, dat ge dit gebod 

onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Heer Jezus 

Christus.  

Die verschijning van Christus vindt niet op een willekeurig moment plaats. Dat 

gebeurt op de daarvoor bestemde tijd. Op het moment waarop God zegt: nu is het de 

tijd ervoor.  

Want Hij, de enige Heerser, de Koning der koningen en de Heer der heren, heeft de 

tijden en gelegenheden in zijn hand. Op zijn tijd zal het gebeuren. Niet te vroeg en 

niet te laat. Geen enkele machthebber op aarde is bij machte Hem daarbij in de 
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wielen te rijden. Want Hij is de Koning der koningen! Hij is hen allemaal de baas. 

Niemand is in staat Hem tegen te houden. en op zijn tijd zal Hij Christus tonen, laten 

zien. Nu kunnen we Hem nog niet zien, maar het moment komt. Dan zal elk oog Hem 

zien. En elke knie zal zich buigen. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, 

tot eer van God de Vader!  Het zal gebeuren: daar staat Gods majesteit garant voor! 

In vs. 16 wordt Gods majesteit nog verder benadrukt. God is de enige die 

onsterfelijkheid bezit. Zijn plannen breken Hem echt niet bij de handen af en worden 

niet verijdeld doordat de dood Hem zou kunnen overvallen. En Hij bewoont een 

ontoegankelijk licht. Niemand kan Hem daar bedreigen. Geen mens heeft Hem ooit 

gezien. Die God kun je alleen maar eer en hulde brengen. Want Hij is zo onnoemelijk 

groot. Geprezen zij zijn Naam.  

AMEN 

  


